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Mededelingen
- Voor het doopsel van uw kind kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Doopsel 
Tel: 046-485 68 89 (b.g.g. 06-1306 4608) of per 
E-mail: doopsel@parochieborn.nl
- Wilt u een huwelijk opgeven dan kan dit  
tijdens de openingsuren van het  
parochiekantoor in Born, tel: 046-850 06 80  
Of mailen naar info@parochieborn.nl
- U kunt een E-mail sturen naar:  
parochieblad@parochieborn.nl
- Voor plaatsing van een artikel in het blad 
- Adverteren in het blad 
- Bezorgklachten over het blad 
- Als u het blad niet wenst te ontvangen

Misintenties
Voor opgave misintenties in de periode van  
 12 april 2025 t/m  23 mei 2025 is de uiterlijke 
datum 20 maart 2025 , opgave bij de 
contactpersoon van uw parochie
Eenvoudige diensten door de week 
(leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond  
of op zondag € 30,00
Op de omslag 
Heilige Mis Aldenhof met bisschop

Vrijwillige bijdrage
Ons parochieblad wordt zeer gewaardeerd en 
is het visitekaartje van onze parochie.   
Door de vrijwillige inzet van de redactie en 
advertenties besparen we enorm op de 
kosten, natuurlijk kunt u ook een vrijwillige 
bijdrage overmaken op het banknummer van 
uw parochie, bij voorbaat dank

Colofon

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid 
E-mail: info@parochieborn.nl
Website: www.parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-850 06 80 
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: van 13:30 uur tot 16:30 uur 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *) 
KvK-nummer: 89742559

Pastoor: F. Houwman 
E-mail: pastoor@parochieborn.nl 
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born 
Telefoon: 046-485 13 06 of 06-1148 47 19 
Bij geen gehoor en dringende aangelegenheden: 
Pastoor-deken Lauvenberg 046-449 12 84

Catechiste: Rini van de Geer-Joosten 
E-mail: hatmjoosten@hotmail.com 
Adres: Dorpstraat 34A, 6122 CB Buchten 
Telefoon: 06-1306 46 08

Catechist: Thei Heffels 
E-mail: thei.lea@live.nl 
Adres: Pastoor Jacobsstraat 1 6122 BH Buchten 
Telefoon: 06-27248955

Parochiecomité H. Martinus Born
Adres: Bronstraat 2A, 6121 LG Born
E-mail: info@parochieborn.nl 
IBAN: NL78 RABO 0108 3002 18 *)
Contactadres: Parochiekantoor Telefoon: 046-850 06 80
Parochiecomité H. Catharina Buchten 
E-mail: pc-buchten@parochieborn.nl 
Adres:  Dorpstraat 34 6122 CB Buchten 
IBAN: NL79 RABO 0108 3713 01 *)
Openingsuren parochiekantoor: 
Donderdag: 10:00 uur tot 11:30 uur (alleen even weken) 
Contactpersoon: Jac Hermans Telefoon: 06-403 37 306
Parochiecomité H. Catharina Grevenbicht 
E-mail: pc-grevenbicht@parochieborn.nl 
Adres: Pastoor Dolsstraat 1D, 6127 AK Grevenbicht  
IBAN: NL36 RABO 0117 2002 39 *)
Contactpersoon: Marjo Willems Telefoon: 046-485 76 62
Parochiecomité H. Martinus Holtum 
E-mail: pc-holtum@parochieborn.nl 
Adres:  Adelaarstraat 16 6123 BG Holtum 
IBAN: NL22 RABO 0122 6937 95 *)
Contactpersoon: Netty de Vries Telefoon: 046-485 68 89
Parochiecomité H. Willibrordus Obbicht 
E-mail: pc-obbicht@parochieborn.nl 
Adres:  Maasstraat 39, 6125 AS Obbicht 
IBAN: NL96 RABO 0137 9004 14 *)
Contactpersoon: Jan Hermans Telefoon: 046-485 53 53  
*) t.n.v. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Caritas
Onze Caritas instelling probeert vorm te 
geven aan de christelijke zorg ten dienste 
van mensen in nood. U kunt ons bereiken via  
pastoor Houwman, of stuur een mail naar  
caritas@parochieborn.nl
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Woord van de pastoorParochie

Alleen zijn betekent niet eenzaam zijn

Alleen zijn geldt niet als straf.
Alleen zijn met mooie gedachten, 
gedachten neemt niemand je af.
Alleen zijn met dierbaren doden,
alleen zijn met de herinnering,
aan tijden die reeds lang vervlogen, 
aan alles wat kwam en wat ging.
 Alleen ongestoord in je kamer 
de dingen vertrouwd om je heen: 
een rustig en zuiver geweten, 
dan ben je gelukkig alleen.
Wie zo het alleen-zijn kan dragen,
wie zich zo verzoent met zijn lot
Die spreekt niet van eenzame dagen,
die leeft in vertrouwen op God.

Het is carnavalstijd wanneer 
dit parochieblad verschijnt. 
Al snel is het Aswoensdag 
en begint de 40-dagentijd als 
voorbereiding op het grote 
Paasfeest. 
De 40-dagentijd noemen we 
ook wel vastentijd. Vanouds 
is dit een tijd van inkeer, 
bezinning en gebed. We 
doen dit in navolging van 
onze Heer Jezus Christus, die 
net als wij, ook 40 dagen de 

afzondering opzocht om een betere kijk te krijgen op 
zichzelf, op de wereld om zich heen en op dat wat 
God van Hem wil.
Een goede kijk krijgen op jezelf kan natuurlijk alleen 
als je daarvoor de benodigde rust neemt, alleen 
bent. Alleen-zijn kan af en toe heel heilzaam zijn, 
getuige het gedicht dat boven dit voorwoord staat en 
dat ik onlangs van een parochiane heb ontvangen. 
Alleen zijn betekent niet alleen dat er een tijdje geen 
personen om je heen zijn. 
Maar ook dat je je losmaakt van alle externe invloeden, 
bijvoorbeeld alle informatie die je krijgt door televisie 
en de sociale media. De stortvloed van informatie die 
je langs deze wegen krijgt is vaak meer verstorend 
dan alles wat mensen om je heen kunnen zeggen en 
doen. 
Wil je dus echt tot bezinning komen, zoek dan de 
echte rust, zonder je een tijdje af van de mensen om 
je heen en laat de televisie en de computer uit.
De enige die je in je stilte tot je mag toelaten is God 
en zijn goddelijk woord. De stilte en de rust is immers 
de enige plek waar je God op de meest intieme wijze 
kunt ontmoeten. Wees stil, laat God spreken. Zeg 
maar: “spreek Heer, uw dienaar luistert“.

Al snel kom je tot het inzicht dat de woorden van God 
heel duidelijk, heilzaam en eenvoudig zijn. Het enige 
wat nodig is, is de bereidheid om goed te luisteren en 
gewoon te doen wat de Heer zegt. 
Een mooi voorbeeld daarvoor is de heilige Petrus. 
In het Lucasevangelie (Lc 5, 1-11) lezen we dat Jezus 
Petrus uitnodigt om te gaan vissen. Petrus heeft 
de hele nacht gevist, maar niets gevangen. Nu, op 
klaarlichte dag nodigt Jezus Petrus uit om wederom 
de netten uit te werpen. 
Hoewel Petrus uit eigen ervaring weet dat dit niet 
zeer zinvol zal zijn, voldoet hij toch aan de oproep 
van Jezus. Vol vertrouwen zegt hij: “op uw woord 
zal ik het doen!“ En dan doet hij een vangst die alle 
verwachtingen overtreft.
Ook wij denken soms als God iets zegt, dat het in 
onze situatie weinig zin heeft, dat het toch niet lukt, 
dat wij dit niet kunnen. Laten wij in deze situatie, net 
als Petrus gewoon de uitdaging aangaan en doen wat 
Jezus zegt. 
Gewoon iets doen alleen omdat Jezus het zegt. Want 
de Heer zegt zoveel waardoor Hij ons leven en dat 
van anderen wil veranderen. Zo zegt Hij: “Heb lief. 
Vergeef. Wees trouw. Geef.“ 
De woorden die Jezus spreekt zijn kort en krachtig. 
Het enige dat van ons christenen wordt verwacht 
is dat wij de bereidheid hebben om naar dit woord 
te luisteren en zonder veel mitsen en maren te 
handelen. Net als Petrus zullen ook wij versteld zijn 
hoe zegenrijk de woorden van Jezus zijn.
Na de carnaval begint de 40-dagentijd. Laten we deze 
tijd op een goede wijze benutten. 
Dat we ons in deze tijd moeite nemen om ons af te 
zonderen, ons tijd en rust te gunnen, en te luisteren 
naar Gods woord. Dan zal deze vastentijd zeker een 
zegenrijke tijd worden. 
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Parochie Nieuws

Stille Omgang in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 maart 2025

Ben jij ook een van de duizenden mensen die meelopen dit jaar?
Vanuit Limburg en Oost-Brabant zullen er 2 bussen naar Amsterdam afreizen op zaterdagavond  

15 maart, langs verschillende opstapplaatsen. Onderweg bidden we het rozenhoedje. Bij aankomst lopen 
we de route door het historisch centrum van Amsterdam en komen voorbij de plaats waar het Mirakel heeft 
plaatsgevonden in 1345. Voor meer informatie: www.stille-omgang.nl. Vervolgens vieren we in een van de 
kerken de Eucharistie. In de vroege ochtend zijn we weer terug.
Elk jaar is er een gebedsintentie en deze luidt dit jaar: 
“Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem van God, 
Zijn oproep aanvaarden”. 
De kosten zijn 35 euro per persoon. Jongeren t/m 18 jaar 
mogen mee voor de helft van de prijs. 
Uiterlijke aanmelddatum vrijdag 7 maart. Inlichtingen 
over inschrijving, opstapplaatsen, vertrektijden en 
programma bij uw plaatselijke correspondent of via:
- voorzitter: Henk Verhaeg 06 2856 0997 /  
verhaeg@ziggo.nl
- geestelijk adviseur: Pastoor Rick Blom: 06 5572 2869 /
rickblom7@hotmail.com
- aanmelden voor Elsloo en omgeving: Piet Sniekers:  
046 437 2673 / sniekers@12move.nl
Stichting Stille Omgang Amsterdam, afdeling Limburg en Oost-Brabant.

Vastenactie 2025: Schoner koken, beter leven

In 2025 vraagt Vastenactie voor de 65ste keer aandacht voor mensen in het zuiden van deze wereld, dit maal 
met het thema “Schoner koken, beter leven”. Lees er alles over op de website van Vastenactie.

We zien hoe in onze wereld de rijken steeds rijker worden en waarin tegelijkertijd mensen in extreme armoede 
leven en vandaag niet weten of ze morgen te eten hebben.
Briketten van gft-afval
Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, Oeganda, 
besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse 
worsteling van de vrouwen in haar omgeving zag.  
Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat 
veranderde veel!
In de buitenwijken van Kasese leven veel gezinnen 
van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of 
werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden 
gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout 
wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor 
veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien 
is de rook van de houtvuren erg schadelijk voor de 
gezondheid en het milieu. 
Meer inkomen, minder hout
Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Bij ons is dat 
omgerekend 0,50 euro, maar in Oeganda is dat in veel gezinnen veel geld. 
Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van 
de deelnemende vrouwen, vertelde: “Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik 
zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen.”  De briketten branden bovendien 
schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen.
Materialen nodig
Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen meer vrouwen betrekken en de huidige productiecapaciteit 
verhogen. Nodig zijn gereedschappen als vergruizers, persen om de briketten te maken en grote mixers om de 
zware massa goed te mengen. Daarnaast vragen de vrouwen ons om klein materiaal als grote mengbakken, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en jerrycans.
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Parochie Nieuws

Kinderkoor voor de Parochie

Zingen is leuk, dat was, is en zal altijd zo blijven. 
Samen zingen is een bezigheid die blij maakt en 

verbinding schept. Vooral voor kinderen is dit een 
mooie bezigheid. 
Als parochie hebben wij daarom het plan opgevat om 
de mogelijkheid te bieden om een kinderkerkkoor 
op te richten. Graag willen wij een dergelijk initiatief 
mogelijk maken en hiervoor alle faciliteiten bieden. 
Wij zijn zeer enthousiast over dit plan, maar we zijn ons 
bewust dat we dit plan alleen kunnen realiseren met 
de ondersteuning van ouders die ons enthousiasme 
delen en willen meedoen.

Als parochie willen wij alle kinderen tussen 6 en 18 
jaar de mogelijkheid bieden om lid te worden van dit 
koor. 
We zullen zorgdragen voor deskundige koorleiding 
(dirigent of dirigente) en natuurlijk ook voor passende 
repetitieruimte. 
Het is de bedoeling om geen of een geringe vergoeding 
te vragen voor het lidmaatschap aan het koor. 
Naast het zingen zal er natuurlijk ook voldoende 
ruimte zijn voor spel en gezellig samenzijn.
Hebben we u enthousiast kunnen maken 
en lijkt het u een mooi idee om samen met 
ons dit mooie plan te realiseren, laat het 
ons dan weten en neem contact met ons op.  
(pastoor@parochieborn.nl of  info@parochieborn.nl)

Gebedsintenties van de Paus

Presentatievieringen

Ook dit jaar zijn wij blij om aan u onze 
communicantjes te kunnen voorstellen. Dit jaar 

zullen 20 jongens en meisjes uit onze parochie Maria 
Moeder van Barmachtigheid de eerste communie 
doen.  Inmiddels zijn wij al enkele maanden druk 
bezig om ons goed op dit grote feest voor te bereiden. 
Het thema van de communie luidt: Jezus loopt met 
je mee. De communicantjes leren dat Jezus er altijd 
voor hun is. Nooit laat Hij hun alleen, zij worden 
uitgenodigd om met Hem mee te gaan.
Het duurt nog even voordat we het grote 
communiefeest gaan vieren. Maar binnenkort willen 
de communicantjes zich aan u voorstellen in de 
presentatiemissen. Deze presentatiemissen zullen 
worden gehouden:
Catharinakerk Grevenbicht: zondag 23 maart om 
11:00 uur en Martinuskerk Born: zaterdag 29 maart 
om 18:00 uur.
Dit zijn de kinderen die dit jaar de eerste heilige 
communie zullen ontvangen:
Puck Aalbregt, Fay Stevens, Fenn Schoenmakers, Liva 

Frenken, Benthe Betsch, Bente Swillens, Aiden Cleven, 
Dwayne Kuckelkorn, Seppe, Pluijms, Djayvani Kraus, 
Julia Graus, Fenna Cörvers, Saar Tummers, Fé Bos,  
Eef Savelkoul, Milou Demandt, Cass Stelten,  
Thijn Stelten, Sam Meeuwissen.
Wij wensen al onze communicanten een goede 
voorbereiding en straks een mooi communiefeest.

Maart 2025 
Voor gezinnen in een crisissituatie 
Bidden wij dat gebroken gezinnen de genezing van hun 
wonden kunnen ontdekken door vergeving, en elkaars 
gaven opnieuw kunnen ontdekken, zelfs in hun verschillen.

April 2025 
Voor het gebruik van nieuwe technologieën
Bidden wij dat het gebruik van nieuwe technologieën 
de menselijke relaties niet vervangt, de waardigheid van 
de persoon respecteert en ons zal helpen de crises van  
onze tijd het hoofd te bieden.
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Parochie Nieuws

Vasten: wat is vasten?

Er zijn maar weinig mensen die het belang van 
vasten niet inzien. 

Velen zijn bereid te minderen en ook te stoppen met 
een slechte gewoonte voor een bepaalde tijd. Vraagt 
men echter naar de motivatie van het vasten dan 
geven slechts weinig mensen religieuze redenen aan. 
Voor een goed begrip van vasten echter kan men de 
religie niet buiten beschouwing laten. 
In het geloof heeft vasten altijd een individuele 
dimensie en een gemeenschappelijke dimensie.

De eerste zuil: vasten
Van ouds heeft de kerk het vasten niet als een 
willekeurig offer beschouwd, maar vasten betekent 
in de kerk altijd concreet het afzien van voeding. In 
het algemeen beschouwt de katholieke kerk het 
vasten als de inname van slechts één volle dagelijkse 
maaltijd.
Vasten met water en brood
Bij het vasten is het altijd zinvol om te letten op een 
gezonde en evenwichtige voeding. Het oude gebruik 
om bij water en brood te vasten moet daarom tot 
een minimum worden beperkt (bijvoorbeeld op 
Aswoensdag of Goede Vrijdag). 
Voor een langere periode is dit gebruik van water 
en brood echt af te raden. Wie wil kan dat op enkele 
dagen doen: vasten bij water en brood is echter altijd 
vrijwillig, het is geen voorschrift.
Een eenvoudige maaltijd per dag
Die eenvoudige maaltijd per dag zal evenwel niet te 
overvloedig en buitensporig zijn, maar eenvoudig, 
voedzaam en gericht op de instandhouding van de 
levenskrachten.
Maaltijden tussendoor
Buiten die éne vaste maaltijd zijn enkele kleine 
voedselinnames geoorloofd en zinvol. Het is 
namelijk belangrijk dat je fit blijft, goed je taken kunt 
vervullen en geen schade lijdt door ondervoeding.  
Chips, chocolade en dergelijke behoren daar 
natuurlijk niet bij.
Zondags nooit
In de vastentijd hoeft men op zondag niet te vasten. 
Het is een zekere mate zelfs een verplichting om de 
viering van de zondag door een feestelijke maaltijd te 

verrijken. Op zondag immers gedenken wij altijd de 
opstanding van de Heer.
Let op de leeftijd!
Het echte vasten heeft een grote impact op je leven. 
Daarom is het verstandig dat jongeren onder de 
18 jaar maar in beperkte mate vasten, en kinderen 
bijvoorbeeld helemaal niet. 
Personen boven de 60 jaar zijn het ook niet verplicht. 
Het is immers niet de bedoeling dat men door vasten 
lichamelijke schade oploopt, maar dat het vasten 
vooral positieve effecten heeft.
De tweede zuil: het afzien van iets (offer)
In tegenstelling tot het vasten dat bij voorkeur een 
gemeenschappelijk gebeuren is, kan men persoonlijk 
bepalen waar men van afziet. 
Hier schrijft de kerk niet iets concreets voor. Dit kan 
men persoonlijk bepalen. Het belangrijkste doel bij 
het stellen van een persoonlijk offer is dat je met de 
tijd je steeds beter en gemakkelijker vrij kunt maken 
afhankelijkheden en slechte gewoonten.
Doordat je vrijer bent voor afhankelijkheden en 
slechte gewoonten kun je meer tijd vrijmaken voor 
God en de naasten. Wie vast, spaart bijvoorbeeld geld 
en tijd. Die tijd moet niet verkwanseld en het geld niet 
gespaard worden. 
Daarom noemt men deze tweede zuil ook 
naastenliefde. De extra verworven vrijheid, de 
gewonnen tijdreserves en het gespaarde geld 
zouden voor grote projecten of kleine gestes van 
naastenliefde gebruikt kunnen worden. 
Ook in uw omgeving zijn er beslist mensen die 
het lang niet zo breed hebben als u en wat meer 
persoonlijke aandacht verdienen in de vorm van wat 
extra aandacht of een financiële gift. 
Vanuit het oogpunt van het vastenoffer organiseert 
de Kerk ook jaarlijks een vastenactie, waarover u  
meer kunt vernemen in dit parochieblad.

Derde zuil: het gebed
Het persoonlijke offer vindt zijn besluit in de milde 
gaven aan behoeftigen (de zogenaamde aalmoes). 
Het hele vasten vindt zijn besluit in het gebed. 
Want uiteindelijk is alles wat we doen in de vastentijd, 
het afzien van voeding, het geven van aalmoezen, het 
zich losmaken van ondeugden uiteindelijk gericht op 
een intensievere relatie met God.
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Parochie Nieuws

Palmpaaskruisen maken

De laatste week in het leven van Jezus noemen wij de Goede Week. Deze Goede Week die eindigt met 
het Paasfeest begint met Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd. Op Palmpasen trok Jezus met zijn 

leerlingen naar Jeruzalem. 
Op zijn weg naar de stad juichten mensen Jezus, die op een ezel gezeten was, toe en zwaaiden met palmtakken 
en legden hun mantels op de weg. Vol blijdschap riepen zij “Hosanna, Hosanna, Jezus is onze Koning”.
Ook wij weten dat Jezus onze Koning is en ook wij willen Hem toejuichen. Met alle kinderen uit onze parochie 
willen wij het feest van Palmpasen vieren. Daarvoor komen wij samen in het parochiezaaltje om te luisteren 
naar het paasverhaal. Ook zullen wij mooie palmkruisen maken. De zaterdag erna zullen wij in de Heilige Mis 
deze palmkruisen zegenen en net als de mensen van Jeruzalem met Jezus meetrekken in een feestelijke stoet.
Je bent welkom om te luisteren naar het paasverhaal en een mooi 
Palmpaakruis te maken. 
We zullen dit doen in: 
Het parochiezaaltje Obbicht op woensdag 9 april om 13:30 uur en het 
parochiezaaltje Born ook op woensdag 9 april om 13:30 uur.
De heilige mis waarin de Palmpaaskruisen zullen worden gezegend is op  
zaterdag 12 april om 18:00 uur in de Martinuskerk te Born. 
We hopen dat we vele kinderen hierbij mogen ontmoeten.  
Wil je meedoen?  Geef je dan op bij Rini van de Geer voor Obbicht 
e-mail hatmjoosten@hotmail.com of telefoon 06-13064608  en
pastoor Houwman voor Born: e-mail pastoor@parochieborn.nl
Aanmelden kan tot donderdag 3 april (liefst zo gauw mogelijk  i.v.m.  
het maken van de kruisen en het aanschaffen van de attributen)

Huispaaskaarsen

Evenals vorige jaren bieden wij u weer de 
mogelijkheid in het bezit te komen van een 

gezegende Huispaaskaars. 
Voor prijzen en voorbeelden zie bijgaande 
afbeelding.
U kunt deze Huispaaskaars bestellen bij de 
contactpersoon van uw parochie
Bij de bestelling dient u het verschuldigde bedrag 
te voldoen.
U kunt uw Huispaaskaars bestellen tot uiterlijk  
23 maart 2025.
De bestelde Huispaaskaarsen zullen op 19 april 
tijdens de Paaswake in Obbicht worden gezegend.
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Lieke Hover zorgcentrum Aldenhof

Beste parochianen, mijn naam is Lieke Hover en ik ben sinds 1 december 2024 werkzaam als geestelijk 
verzorger bij zorgcentrum Aldenhof in Born.

Samen met mijn zoon, twee honden, een kat en twee kippen woon ik in Heythuysen, gelegen tussen Roermond 
en Weert. In mijn vrije tijd ben ik actief bij de schutterij van Heythuysen, we mogen dit jaar het OLS organiseren 
en daar ben ik, samen met honderden andere vrijwilligers, erg druk mee. 
Op zondag ga ik wekelijks een woord- en communieviering voor bij zorgcentrum Hornerheide waar mensen 
met dementie wonen.
In mijn werk draag ik voornamelijk zorg voor de bewoners van Aldenhof. Dat betekent 
onder andere dat ik persoonlijke gesprekken met bewoners voer, groepsgesprekken 
leid, ziekenzegeningen geef en waar nodig ondersteun bij de wekelijkse Heilige Mis.  
Ik ben er voor álle bewoners; het persoonlijke levensverhaal en de eigen 
levensovertuiging van de bewoner staan voor mij centraal. Geestelijke verzorging 
betekent namelijk ruimte geven aan de woorden en het verhaal van de ander, zonder 
oordeel of snelle oplossing. Het is “samen zijn bij wat er is”.
Mocht u vragen hebben of iets willen overleggen, bel dan gerust. Ik ben dagelijks 
bereikbaar op het telefoonnummer 06-10863002. Tot ziens en een hartelijke groet, 
Lieke Hover, geestelijk verzorger Aldenhof en Hoogstaete | Zuyderland Care

Bezoek bisschop aan dekenaat Susteren

op woensdag 12 en donderdag 13 februari heeft bisschop Ron van den Hout een kennismakingsbezoek 
gebracht aan ons dekenaat op het smalste stukje Nederland.

In Dieteren maakte de bisschop woensdagmorgen eerst kennis met de priesters van het dekenaat en 
aansluitend met de kerkbesturen van de drie fusieparochies en de ene parochiefederatie van het dekenaat. 
’s Middags was het de beurt aan parochianen om in gesprek te gaan met de bisschop. Meer dan honderd 
mensen hadden zich in het gemeenschapshuis in Dieteren verzameld. 

Op de tweede dag van het kennismakingsbezoek was 
een deel van de middag ingeruimd voor een rondleiding 
over het kerkhof van Grevenbicht-Papenhoven, waar de 
parochie zich inspant om monumentale graven op een 
gepaste wijze opnieuw te gebruiken en van het kerkhof 
een wandelpark te maken. 
Het kennismakingsbezoek aan het dekenaat werd 
afgesloten met een eucharistieviering in zorgcentrum 
Aldenhof in Born.

PAASBRUNCH voor alleenstaanden

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam, onder jongeren is dat 25%. Eenzaamheid 
een toenemend probleem in onze samenleving. Alleenstaanden en ouderen hebben minder gelegenheid 

om samen te eten; omdat hun sociale kring vaak kleiner is, kan dit leiden tot eenzaamheid en isolatie. 
Samen in gezelschap eten en drinken bevordert de sociale interactie; het helpt om nieuwe vriendschappen te 
sluiten en kan gevoelens van eenzaamheid bestrijden.
De Parochiële Caritas Born organiseert op 1e Paasdag een PAASBRUNCH 
voor alleenstaanden en eenzame mensen.  
Chef-kok Sjaak Pörteners zorgt voor een overheerlijk Buffet 
(soep, brood, koude en warme gerechten) en we creëren een 
ongedwongen sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt en 
samen kan eten, drinken en genieten, met aansluitend muziek.  
Locatie: Oos Hoes Grevenbicht op 20 april 2025 om 12.30u.
Om deelname te verzekeren dient u zich aan te melden vóór 13 april 2025 
door overboeking van € 5 op de IBAN NL 57 ABNA 0578 0460 08 t.n.v. Par. 
Caritasinstelling Born onder vermelding van Paasbrunch.
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Misintenties

BORN

1 maart t/m 11 april

BUCHTENALDENHOF

HOLTUM

Vrijdag 7 maart – 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Ouders Brouns – van Wersch
Jo en Jos Hermans
Vrijdag 14 maart - 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 21 maart - 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 28 maart - 18:30 uur Leesmis
Vrijdag 4 april - 18:30 uur Leesmis 
Heilige Mis voor:
Wil Op den Kamp
Vrijdag 11 april - 18:30 uur Leesmis

Zaterdag 1 maart – 18:00 uur Hoogmis
Dameskoor Grevenbicht
Hoogmis voor:
Corrie van Dussen – van der Wielen
Ger Peerebooms en familie
Vrijdag 7 maart – 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zaterdag 15 maart – 18:00 uur
Tevens Kinderwoorddienst
Gestichte jaardienst voor:
Leonie Smeets-Krux en Melanie Krux
Annie Stoffels-Vola
Annie Breukers en Nelly Breukers
Jaardienst voor:
Guus Dukers
Hoogmis voor:
Mgr. Harrie Smeets (oud Bisschop Bisdom Roermond)
Zaterdag 29 maart – 18:00 uur Hoogmis
Presentatiemis Eerste Heilige Communie
Jaardienst voor:
Geert Colee en Mia van Deurzen
Math Donners en uit dankbaarheid voor zijn verjaardag
Hoogmis voor:
Christien Schmeitz-Dukers, tevens voor Jorge Izquier
Martin van den Hurk vanwege verjaardag en Ciska van 
den Hurk-Donners
Vrijdag 4 april – 09:00 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Zaterdag 12 april – 18:00 uur Gezinsmis, Palmpasen,
met zegening van de Palmpasenkuisen

Donderdag 6 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Allen die verkeerde wegen hebben ingeslagen
Zaterdag 8 maart 18:00 uur Hoogmis
1e  Jaardienst  voor:
Fien Kusters - Hendrix
Donderdag 13 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Hen die ziek zijn naar lichaam of geest
Donderdag 20 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
De leiders van de kerk
Zondag 23 maart 12:30 uur Hoogmis Sjöttemès
Hoogmis voor:
Levende en overleden leden van schutterij St. Joseph
Jaardienst voor:
Frans Beaumont; Jo Hoedemakers, tevens voor Sjeng en 
Mia Kleinen - Hoedemakers
Donderdag 27 maart 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Onze geliefde overledenen
Donderdag 3 april 09:00 uur Leesmis
Aansluitend rozenkrans en aanbidding
Heilige Mis voor:
Zij die lijden onder oorlog of onderdrukking
Zaterdag 5 april 18:00 uur Hoogmis
Gestichte Jaardienst voor:
Jan Van Dijk; Overleden ouders Nic en Fien Van Dijk
Donderdag  10 april 09:00 uur Boeteviering
Dit is géén Eucharistieviering

Zondag 2 maart 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand.
Uit dankbaarheid
Voor de zieken van onze parochie
Voor alle die het moeilijk hebben in deze tijd.
Woensdag 5 maart 18.00 uur Aswoensdag
Uitreiking van het askruisje.
Zondag 16 maart 09:30 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Bertha Wijshoff-van Sloun en voor Bèr Wijshoff en hun 
achterkleinkind Suus; Harrie Wagemans en Gertrudis 
Bohnen en dochter Jeanny
Zondag 30 maart 09:30 uur Hoogmis
Hoogmis:
Voor alle regimes die mensen vervolgen vanwege hun 
geloof in Jezus dat ze tot inkeer mogen komen.
Voor allen die zich inzetten voor onze kerk en 
parochiegemeenschap.
Zondag 13 april 09:30 uur Hoogmis Palmzondag
Hoogmis voor:
Hen die offerden voor O.L.V. van Altijddurende 
Bijstand.
Uit dankbaarheid.
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 1 maart en 5 april wordt vanaf 13:00 uur de  
ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

1 maart t/m 11 april

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM

zaterdag 1 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 1 maart

zondag 2 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 2 maart

dinsdag 4 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 4 maart

woensdag 5 maart 18:00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis Geen viering woensdag 5 maart

donderdag 6 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 6 maart

vrijdag 7 maart 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 7 maart

zaterdag 8 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 8 maart

zondag 9 maart 11:00 uur Hoogmis zondag 9 maart

dinsdag 11 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 11 maart

woensdag 12 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 12 maart

donderdag 13 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 13 maart

vrijdag 14 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 14 maart

zaterdag 15 maart 18:00 uur Hoogmis KWD zaterdag 15 maart

zondag 16 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 16 maart

dinsdag 18 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 18 maart

woensdag 19 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 19 maart

donderdag 20 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 20 maart

vrijdag 21 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 21 maart

zaterdag 22 maart zaterdag 22 maart

zondag 23 maart 12:30 uur Hoogmis Sjöttemes 11:00 uur Hoogmis zondag 23 maart

dinsdag 25 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 25 maart

woensdag 26 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 26 maart

donderdag 27 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 27 maart

vrijdag 28 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 28 maart

zaterdag 29 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 29 maart

zondag 30 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 30 maart

dinsdag 1 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 1 april

woensdag 2 april 18:30 uur Leesmis woensdag 2 april

donderdag 3 april 09:00 uur Leesmis donderdag 3 april

vrijdag 4 april 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 4 april

zaterdag 5 april 18:00 uur Hoogmis zaterdag 5 april

zondag 6 april 11:00 uur Hoogmis KWD zondag 6 april

dinsdag 8 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 8 april

woensdag 9 april 18:30 uur Leesmis woensdag 9 april

donderdag 10 april 09:00 uur Boeteviering donderdag 10 april

vrijdag 11 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 11 april

zaterdag 12 april 18:00 uur Gezinsmis zaterdag 12 april

zondag 13 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 13 april
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Misrooster

Ziekencommunie
Op zaterdag 1 maart en 5 april wordt vanaf 13:00 uur de  

ziekencommunie gebracht aan hen die daarom gevraagd hebben.

1 maart t/m 11 april

DATUM ALDENHOF BORN BUCHTEN HOLTUM GREVENBICHT OBBICHT DATUM

zaterdag 1 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 1 maart

zondag 2 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 2 maart

dinsdag 4 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 4 maart

woensdag 5 maart 18:00 uur Hoogmis 19:15 uur Hoogmis Geen viering woensdag 5 maart

donderdag 6 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 6 maart

vrijdag 7 maart 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 7 maart

zaterdag 8 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 8 maart

zondag 9 maart 11:00 uur Hoogmis zondag 9 maart

dinsdag 11 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 11 maart

woensdag 12 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 12 maart

donderdag 13 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 13 maart

vrijdag 14 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 14 maart

zaterdag 15 maart 18:00 uur Hoogmis KWD zaterdag 15 maart

zondag 16 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 16 maart

dinsdag 18 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 18 maart

woensdag 19 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 19 maart

donderdag 20 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 20 maart

vrijdag 21 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 21 maart

zaterdag 22 maart zaterdag 22 maart

zondag 23 maart 12:30 uur Hoogmis Sjöttemes 11:00 uur Hoogmis zondag 23 maart

dinsdag 25 maart 18:30 uur Leesmis dinsdag 25 maart

woensdag 26 maart 18:30 uur Leesmis woensdag 26 maart

donderdag 27 maart 09:00 uur Leesmis donderdag 27 maart

vrijdag 28 maart 18:30 uur Leesmis vrijdag 28 maart

zaterdag 29 maart 18:00 uur Hoogmis zaterdag 29 maart

zondag 30 maart 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 30 maart

dinsdag 1 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 1 april

woensdag 2 april 18:30 uur Leesmis woensdag 2 april

donderdag 3 april 09:00 uur Leesmis donderdag 3 april

vrijdag 4 april 18:30 uur Leesmis 09:00 uur Leesmis vrijdag 4 april

zaterdag 5 april 18:00 uur Hoogmis zaterdag 5 april

zondag 6 april 11:00 uur Hoogmis KWD zondag 6 april

dinsdag 8 april 18:30 uur Leesmis dinsdag 8 april

woensdag 9 april 18:30 uur Leesmis woensdag 9 april

donderdag 10 april 09:00 uur Boeteviering donderdag 10 april

vrijdag 11 april 18:30 uur Leesmis vrijdag 11 april

zaterdag 12 april 18:00 uur Gezinsmis zaterdag 12 april

zondag 13 april 09:30 uur Hoogmis 11:00 uur Hoogmis zondag 13 april
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Misintenties

OBBICHTGREVENBICHT

1 maart t/m 11 april

Dinsdag 4 maart 18:30 geen H. Mis
Woensdag 5 maart 19.15 uur Hoogmis 
Aswoensdag Dames koor
Hoogmis voor: 
Hen die verantwoordelijkheid dragen in kerk en 
wereld
Zondag 9 maart 11:00 uur Hoogmis Gemengd koor
1e jaardienst voor:
Jan van de Geer
Jaardienst voor:
Math en Bertha van Thoor-Jutten
Mia Smeets-Savelkoul
Frits Hustinx en echtgenote Tilla Hustinx-Kelleners
Lena in ‘t Panhuis-Daemen vanwege verjaardag 
tevens voor Theodoor in ’t Panhuis en zoon Huub
Dinsdag 11 maart 18:30 uur Leesmis
Jaardienst voor:
Jet Kitzen-Veders
Dinsdag 18 maart 18:30 Leesmis
Jaardienst voor:
Frans Frenken, Lucie Frenken-Krauth en zoon Pierre
Heilige Mis voor:
Johanna Hoofwijk-Brouns vanwege verjaardag
Zondag 23 maart 11:00 uur Hoogmis Gemengd 
koor
Presentatiemis Eerste Heilige Communie
Jaardienst voor:
Frans Coenen, ouders Coenen-Lemmens en Theu 
en Jeanne Ariaans-Coenen
Hoogmis voor:
Guus en Gon Wijshoff-van de Pas tevens zoon Harry 
Wijshoff
Anna Maria Ruber-Menten en Jo Janssen vanwege 
verjaardag
Miel Jaspers vanwege verjaardag
Dinsdag 25 maart 18:30 uur Leesmis
Heilige Mis voor:
Ton Ubachs vanwege verjaardag
Dinsdag 1 april 18.30 uur Leesmis
Leesmis voor:
Voor onszelf: dat we niet ontmoedigd raken door 
tegenslag
Zondag 6 april 11.00 uur Hoogmis Dames koor
Kinderwoorddienst
Jaardienst voor:
Sjaak en Lenie Wijshoff-Savelkoul
Hoogmis voor:
Jan en Bertha Savelkoul-Wijshoff en  
Mia Smeets-Savelkoul
Truus Smeets-Swinkels vanwege verjaardag tevens 
voor Michel Smeets
hoogmis voor Annie Snijders-Jessen tevens  
voor Harie Snijders
Dinsdag 8 april 18:30 Leesmis
Jaardienst voor:
Mia Cramers-Willems

Zondag 2 maart 11:00 uur Hoogmis
Jaardienst voor:
Ouders Peter Donders en Maria Vroemen
May Gregoire-Munsters en Sjuul Gregoire
Woensdag 5 maart Geen viering
Aswoensdagviering : om 19:15 uur in Grevenbicht 
Woensdag 12 maart 19:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in Kerk en 
wereld
Zondag 16 maart 11:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Frans Niemans
Thieu Oberdorf en Catharina Niemans
Max Leurs
Tiny van den Bongart-Donders
Hoogmis voor:
Lisette en Jan van Didden-Conjour en kinderen
Ouders Hermans-Ramakers en zoon Jo
Woensdag 19 maart 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje 
Heilige Mis voor:
Allen die op reis gaan, dat zij veilig mogen aankomen 
op hun eindbestemming
Woensdag 26 maart 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Dat alle regimes die mensen vervolgen vanwege hun 
geloof in Jezus tot inkeer mogen komen
Zondag 30 maart 11:00 uur Hoogmis
1e Jaardienst voor Chrit Blom
Jaardienst voor:
Marlies Blom-Demandt
Sjanny van Mulken-de Bruijn
Woensdag 2 april 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Heilige Mis voor:
Onszelf: dat we niet ontmoedigd raken bij tegenslag
Woensdag 9 april 18:30 uur Leesmis
Aansluitend aanbidding en rozenhoedje
Leesmis om nieuwe katholieke gezinnen in  
onze parochie
Zondag 13 april 11:00 uur Hoogmis 
Jaardienst voor:
Z.E.H. Pastoor Pierre Pörteners
Hoogmis voor:
Mia Salden
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H. Martinus Born

Extra collecte

Op 1 maart en 12 april wordt er 
tijdens de H. Mis een extra collecte 
gehouden voor het onderhoud 
van onze parochiekerk.

Koffiedrinken

Op 1 maart en 12 april drinken 
wij na de H. Mis gezamenlijk in de 
sacristie een kop koffie/thee.
U bent van harte welkom

Opgave misintenties

Misintenties kunt u op 
donderdagmiddag tussen  
13:30 – 16:30 uur opgeven op het 
Parochiekantoor, Bronstraat 2A, of 
e-mail aan info@parochieborn.nl.
Voor plaatsing in het parochieblad 
nr. 4, voor de periode  
12 april 2025 t/m 23 mei 2025, 
dient u uw opgave uiterlijk  
20 maart 2025 door te geven.  
Parochieblad nr. 4 wordt bezorgd 
in de periode 9 t/m 11 april 2025.

Afscheid van mw. Miet Coenen

Het doet altijd verdriet om afscheid te nemen. Maar soms is het een verstandige keuze. Onlangs namen we 
afscheid van mw. Miet Coenen, die vele jaren in onze parochie actief was als vrijwilligster. 
Jarenlang bemande zij ons parochiekantoor. Voor velen was zij daar een vertrouwd persoon bij wie ze voor  
vele diensten terecht konden. Ze konden er terecht voor het bestellen van misintenties, voor informatie van 
allerlei aard, voor een kopje koffie en een goed gesprek. 
Daarnaast was zijn jarenlang lid van de redactie van ons parochieblad. Ook willen we niet vergeten dat ze heel 
betrokken was bij de leden van onze gemeenschap door haar lidmaatschap bij de Zonnebloem en de KBO. 
Onlangs gaf mw. Coenen aan dat het na al die jaren 
verdienstelijk werk nu verstandiger was om haar 
werkzaamheden te beëindigen. 
Een moeilijk besluit, maar er is altijd een tijd van 
komen en gaan. In de misviering op zaterdag  
4 januari hebben we haar tijdens een 
eucharistieviering en nadien met een bosje bloemen 
en een gezellig samenzijn in de sacristie voor haar 
inzet bedankt. 
Beste Miet, namens het kerkbestuur en alle 
parochianen hartelijk dank! Het ga je goed!
Pastoor Houwman

Solidariteitsmaaltijd

Donderdag 20 maart organiseert de Stichting CAP uit Born  de jaarlijkse 
solidariteitsmaaltijd. 
Dit jaar is de opbrengst van deze avond voor Stichting Kumi Hospital 
Uganda, de stichting is in 2004 opgericht met als doel het bevorderen en 
ondersteunen van de prenatale en natale zorg en het ondersteunen van 
de gezondheidszorg in de ruime zin van het Kumi Hospital in Uganda. 
De solidariteitsmaaltijd wordt gehouden in de Harmoniezaal,  
Koestraat 8 in Obbicht van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur. 
Na de opening om 19.00 uur, eten we samen een eenvoudige maaltijd, 
zoals mensen in Uganda deze eten. Vervolgens zullen Wendy en Pau-
line, twee bestuursleden van Stichting Kumi Hospital Uganda, ons in 
woord en beeld meenemen naar Uganda. We zullen op deze avond kort 
aandacht hebben over hoe de opbrengst van de solidariteitsmaaltijd in 
2024 is besteed in Gambia. 
We vragen een bijdrage van € 10,00. Te betalen op de avond zelf. 
Opgeven om deel te nemen kan door een berichtje te sturen of te bellen 
met Corine, 06-12384253 smitscorine@hotmail.com of 
Fransien, 06-13551984 fransienvdbeek@home.nl  Graag vóór 16 maart.
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H. Catharina Buchten

Extra collecte

Op zondag 23 maart wordt een 
extra collecte gehouden voor 
het onderhoud van onze kerk en 
kerkhof.

In de Heer overleden

8 januari
Lies Birke - Zeelen       
81 jaar

Dat zij moge rusten in de vreugde 
en vrede van de Heer.

Bestellen Heilige Missen 

Misintenties kunt u bestellen 
elke donderdag in de even 
weken in het Parochiekantoor, 
Dorpstraat 34 Buchten. 
U kunt de misintenties ook 
opgeven bij 
Jac Hermans, 
Kerkvonderen 32 
Buchten 
of via mail 
pc-buchten@parochieborn.nl

Jubilarissen Kerkkoor

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari zijn 3 jubilarissen van 
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Catharina gehuldigd.

Elly Muermans, 25 jaar lid sopraan
Yvonne van Ginkel, 25 jaar lid alt
Henk van Ginkel, 25 jaar lid tenor
Wij zijn erg dankbaar dat deze leden zolang trouw alle diensten 
opluisteren met hun gezang, Bedankt!

Filmmiddagen in Buchten

Op donderdag 20 maart bent 
u om 13.30 uur van harte  wel-
kom in het parochiecentrum, 
Dorpstraat 34 in Buchten. 

Een film met een boodschap 
waar, na afloop, nog over 
nagedacht en nagepraat kan 
worden onder het genot van 
een kopje koffie /thee. 
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H. Martinus Holtum

Extra Collecte

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk zal 
worden gehouden op  zondag 16 
maart en zondag 13 april. 

De extra collecte voor het groot 
onderhoud van onze kerk 
bedroeg in het vierde kwartaal 
van 2024 € 710,19
Hartelijk dank aan alle gevers.

Gedoopt

Op 9 februari jl. is door het 
doopsel in de kerk opgenomen:
Boaz Janssen
Zoon van 
Niels Janssen en 
Quinty De Louw.

Wij feliciteren de 
ouders en vragen 
Gods hulp bij de opvoeding van 
hun kind.

Vastenactie

Ook dit jaar zullen de vastenactiezakjes huis aan huis worden opgehaald. 
Het ophalen zal gebeuren  in de week van 17 maart t/m 22 maart of in de 
Goede Week van maandag 14 april t/m 19 april. (per route of collectant 
kan de ophaaltermijn dus verschillen). 
De vastenactie is ook dit jaar  weer in zijn geheel bestemd voor het 
missiewerk van Pater Huub Wagemans in de Congo. Laten wij, in deze 
onzekere tijd, denken aan onze naasten, die het nog talrijke malen 
moeilijker hebben dan wij.
Mocht u onverhoopt niet thuis zijn en toch gaarne een donatie doen 
dan kunt u deze ook overmaken op bankrekeningnummer NL 98 RBRB 
098.28.17.789 t.n.v. P.J.H. Wagemans, met vermelding donatie voor de 
Congo. Namens Pater Huub Wagemans en vooral de kinderen van de 
Congo hartelijk dank voor uw gave. Van harte bij u aanbevolen. 
U vindt de vastenactiezakjes in dit parochieblad.

Opgave misintenties

Het volgende parochieblad nr. 
4  zal 6 weken bevatten, namelijk 
van 12 april t/m 23 mei. 
Misintenties kunt u opgeven 
tot uiterlijk 20 maart  a.s. bij 
Netty de Vries, Adelaarstraat 16 
Holtum, 
tel: 046-4856889 of per mail 
pc-holtum@parochieborn.nl 
Tarief misintentie € 30,00.

Heilige Missen

H. Missen in onze kerk zijn op de 
volgende zondagen om 09.30 uur: 
2 maart, woensdag 5 maart (As-
woensdag om 18.00 uur) en 16 
maart en 30 maart, 13 april, 18 
april (Goede Vrijdag kruisweg om 
15.00 uur), 21 april (Paasmaandag 
om 09.30 uur) en 27 april, 11 mei 
en 25 mei, 15 juni  en 29 juni.
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H. Catharina Grevenbicht

In de Heer overleden

01 januari
Maria Zenden-Buijsen	
89 jaar	

22 januari
Mia Vencken-Willen
86 jaar

Mogen zij rusten in de vreugde en 
de vrede van de Heer.

Bestellen H. Missen 

Misintenties kunt u bestellen bij 
Marjo Willems, Pastoor Dolsstraat 
1D. 
U kunt de misintenties ook 
opgeven via een briefje (deze 
liggen achter in de kerk)  
en dit op bovenstaand adres in de 
brievenbus doen of via mail marjo.
mathieu@ziggo.nl

Extra collecte

5 maart Caritas
9 maart kerkonderhoud
23 maart Vastenactie
6 april kerkonderhoud

Weekendmissen

Op de volgende dagen zullen in 
onze kerk de Hoogmissen zijn:  
05-03 Aswoensdag, 09-03, 23-3 
presentatie mis Communicanten, 
06-04, 18-04 goede vrijdag viering, 
21-04 Paasmaandag, 04-05, 11-
05 H. Communiemis, 18-5, 29-05 
Hemelvaartsdag, 01-06, 09-06 
Pinkstermaandag, 15-06, 29-06, 
13-07, 27-07, 10-08, 24-08, 07-09, 
21-09, 05-10, 19-10, 02-11, 16-11, 
30-11, 14-12, 26-12 2e Kerstdag, 
28-12.

Secretaris parochiecomité, iets voor U?

Wegens persoonlijke omstandigheden moet ik mijn werkzaamheden als 
secretaris van het parochiecomité neerleggen.
Heeft U misschien enkele uren per maand tijd en lijkt het U leuk om iets 
voor de parochie te betekenen, overweeg dan eens of U dit misschien 
zou willen doen.
De werkzaamheden bestaan uit:
Bijhouden misagenda.
Aannemen misintenties.
Aanleveren copy parochieblad. (1x per 6-7 weken)
Aanleveren Ambolijst. (1x per 6-7 weken)
Vergadering inhoud parochieblad. (1x per 6-7 weken)
Vergadering commissie Pastoraal. ( 6 x per jaar)
Heeft U interesse, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een toelichting 
op deze werkzaamheden.
Marjo Willems tel.: 0653362281

Kienmiddag Zonnebloem verplaatst

Kienmiddag van de  Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven 
en Schipperskerk.
Is verplaats naar: Donderdag 20 maart
In gemeenschapshuis te Grevenbicht. 
Het kienen begint om 14.00 uur. 
Zaal open 13.30 uur.
In de pauze wordt een lekker kopje koffie / thee 
en vlaai aangeboden. 
De kien middag is overigens voor iedereen 
toegankelijk.
De Zonnebloem nodigt u daarvoor van harte uit 
en wenst u alvast een gezellige kienmiddag.
Namens het bestuur.
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H. Willibrordus Obbicht

Extra collecte

Op zondag 2 maart wordt de 
2e collecte voor de eigen kerk 
gehouden. Wij bevelen deze 
extra collecte van harte bij u aan.

KoffiedrinkenU 

U bent na afloop van de weekendmis 
van 16 maart weer van harte welkom 
in het parochiezaaltje voor een 
gezellig onderonsje onder het genot 
van een kopje koffie of thee.

In de Heer overleden

5 januari
Gerty Eurlings-Houben 
92  jaar
27 januari
Magda Colaris- 
Veders	
65 jaar
30 januari
Nicolaas Schuttinga
79 jaar

Dat zij moge rusten in de vreugde 
en vrede van de Heer.

Filmavond in Obbicht

Op woensdag 12 maart en 2 april 
bent u weer van harte welkom. 
De filmavonden zijn gratis en 
worden gegeven in het zaaltje 
naast de kerk om 19:30 uur.  
Altijd een aparte film met 
discussie achteraf bij een kopje 
koffie of thee.

Buxustakken gezocht

Wij zijn op zoek naar buxustakjes 
voor het maken van de 
palmpaaskruisen en voor de 
kruisbeelden in onze kerk. 

Indien u er ter beschikking wilt 
stellen neem dan s.v.p. contact op  
Jan Hermans, tel. 4855353.

Vastenactie 2025

Obbicht loopt voor de 32ste keer warm voor Burundi
Voor de 32ste keer wil het Parochieel Missiecomité Obbicht (P.M.C. Obbicht), via de landelijke vastenactie, 
het gehandicaptencentrum Jean Bosco te Burundi weer financieel steunen. Het centrum is inmiddels 
uitgegroeid tot een multifunctioneel centrum waar gespeeld wordt, gestudeerd wordt en mensen hun eigen 
producten verbouwen, maken en zelf verkopen. Maar ook in het centrum Jean Bosco zijn de gevolgen van 
de klimaatverandering voelbaar. Tijden dat er normaal regen moet vallen is heel erg ontregeld. Als er weer 
een nieuwe oogst tot bloei komt verdroogt het door te weinig regen. Het centrum Jean Bosco heeft echter 
de veerkracht om door te gaan.
En ook de gemeenschap van Obbicht kent deze veerkracht om het centrum te blijven steunen. Het 
Parochieel Missie Comité (P.M.C.) kon in 2024 € 1500,00 overmaken voor Burundi. De medeoprichters 
van het centrum, de zusters Margaretha, Clara en Annunciata, waren heel bij met het grote bedrag dat de 
bewoners van Obbicht met de Vastenactie 2024 en de kaarsenverkoop bij elkaar hebben gebracht. Namens 
het gehandicapten-centrum Jean Bosco te Burundi en de zusters: BEDANKT OBBICHT.
De vrijwilligers van het P.M.C Obbicht komen in de vastentijd weer bij u aan de deur voor een vrijwillige 
bijdrage, via de Vastenactie, voor Burundi. Wij komen slechts 1 keer bij u aan de deur met het verzoek om 
financiële steun voor Burundi.  Mocht u de collectant missen dan kunt u Burundi toch financieel steunen 
door een bedrag over te maken op rekeningnummer Rabobank NL74 RABO 0119 9657 04 t.n.v. Parochie 
Maria Moeder van Barmhartigheid, o.v.v. Burundi.
Laten we als OBBICHT ook deze 32ste keer weer zo succesvol maken als voorgaande jaren.
Wil je het P.M.C. helpen wordt dan collectant. Neem hiervoor contact op met Lily Claessen. 
Je hulp wordt zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet, 
Namens het Parochieel Missie Comité Obbicht : Lily Claessen tel.nr. 06-11003355
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